
Waarom
moesten ze hun eigen weg
graven naar de dood?

Waarom vermoord je 
je eigen volk
je buren
Wat als je halfbloed bent:
Russisch en Oekraïens 
Voor wie ben je dan?

De Russen graven de weg
en dan een kogel 
over en uit.

Igor is half Rus en Oekraïens 
af en toe vraag ik hem
Wat zou jij doen?

Hoe verder je naar het oosten 
gaat
hoe dichterbij de oorlog komt. 

Robin



Een nummer is een naam
Een moord is een leven

Salina



Ik hoor geschreeuw van de Duitse SS’ers 
het vermengt zich met het fluiten 
van de vogels in de boom
en het gehak van medegevangenen.
De geur van aarde vermengt zich 
met de herfst er omheen.
Er valt een blad van een boom
en ik zie hoe het de grond raakt.
Het leven om ons heen gaat door:
seizoen na seizoen.

Ik voel een diepe wens te ruilen 
met een van de vogels om me heen.
Ik stop met graven en kijk naar 
de blauwe lucht 
voel de herfstbries op mijn gezicht
en hoop over het hek te vliegen,
mijn vrijheid tegemoet.

Mijn ziel voelt vrede 
en achter me hoor ik een geweerschot.

Micky



Verbazing, boosheid, verdriet
Hier horen kinderen te spelen
Kaal hoofd
Ongewassen lijf
Brandende zon
De winter dwarrelt

De vogel die zingt

Daniëlle



onder de poort door
vrede en hoop

angst in  je lijf
besef wat er gebeurd is

dood bang
onschuldig

de rozentuin
geen vrijheid

Celeste



Indrukwekkende plek 

Heftig wat er daar allemaal
gebeurde en hoe ze daar werden
behandeld. Die kampleider had geen
respect voor de onschuldige mensen

Ook wel bijzonder en een eer
om het te mogen zien, je steekt
er wel wat van op ook al is het 
best heftig wat er gebeurd is

Ik hoop dat er nooit meer
zoiets heftigs gebeurt dit gun 
je niemand
Ik hoorde vogels fluiten

Was wel verdrietig door die
heftige verhalen

Vond het wel mooi met die
herfstkleuren

Eline



Uit pijn en verdriet groeit 
altijd iets moois
blaren op voeten 
stilstaan in de brandende zon
op hete stenen 
de rozentuin die bloeit 
Na oorlog 
weten we pas 
wat vreugde
en vrede is

Rinke 
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